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Hillban = 1o

Als ik doodga, wil ik gecomposteerd worden. Dat zeg ik al
twintig jaar, half voor de grap en half gemeend, want hoe
wilje als ecologische tuinier nu het liefst eindigen? Blijkt nu:
er is een organisatie bezig met humusatie. Het begon met
de dode kip van Francis Busigny: de man observeerde hoe
de resten mooi verteerden in zijn composthoop, en dacht
en deed verder.

Zijn methode is goed uitgewerkt en ontroerend simpel,
en ik zie mijn begrafenis al zo voor me. Mijn afgeleefde lijf
in een lijkwade. Het ritueel van troostende woorden, een
vrolijk lied. Mijn geliefden leggen me op een knus bed van
houtsnippers. Ze strooien bloemen en dan gaat iedereen naar
de koffietafel. De professionals kieperen nog twee kubieke
meter houtsnippers over me heen.

Broei, compostwormen, pissebedden: mijn hoop doet leven.
Na drie maanden zijn al mijn weke weefsels verwerkt en
dan verwijderen opgeleide humusatoren mijn protheses. Ze
vermalen mijn botten, en met dat beendermeel zetten ze de
hoop weer op. Na nog eens drie seizoenen is mijn compost
rijp. Mijn geliefden planten dan een gedenkboom, mét een
kruiwagen Alerwt-compost als leven gevende start. De cirkel
is rond, er is wel degelijk leven na de dood.

Humusatie is meer dan een leuk idee. Het is volgens de
stichting Humusation zelfs levensnoodzakelijk voor
onze planeet. De klassieke manieren om met stoffelijke
overschotten om te gaan, zijn immers veel vervuilender
dan je denkt. Zo geeft begraven rottingsstoffen af aan het
grondwater. Cremeren verbruikt tweehonderd liter stook-
olie, en braakt dioxines, stikstofoxide en zwaveldioxide in
de lucht. In Belgié en Nederland samen sterven er gemiddeld
668,5 mensen per dag. Maal zoveel vervuiling dus. Stel
je voor dat we, in plaats daarvan, dagelijks honderden
composthopen opzetten.

Maar er staan nog wetten in de weg: humuseren mag nog
niet in elke gemeente. Ik teken nu al de petitie en mijn laatste
wilsbeschikking, op die website. En tot nader order blijfik
in- en uitademen: die ultieme hoop kan wel even wachten.
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